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Datum: ____/____/______  Online advies nr. 448 
 

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:   

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Je bent in de handen van God 

“Krachten  zijn  er  om  je  te  leiden.  Elke  kracht  komt  uit God  en wat  de 

kracht  ook  is,  ze  komt  naar  voren  om  jou  in  een  soort  beweging  te 

plaatsen. Of jij deze kracht slecht noemt of goed, maakt geen verschil.  

Er  is zoiets  in het Goddelijke wat alles weet, alles controleert, met alles 

bezig  is. Dat wat  jij  ‘slecht’ noemt,  is een  leerschool,  iets wat  je verder 

brengt. En wat  je  ‘goed’ noemt,  is  iets wat  jou voortdurend opvoedt op 

een andere manier. Want zowel goed als slecht is in de handen van God.  

Het is God die bepaalt wat er met jouw leven gebeurt, omdat Hij diegene 

is die jou liefheeft tot in het oneindige. Hij is degene die jou draagt, Hij is 

degene die jou voedt, Hij is degene die jou kent, die van je houdt van alle 

tijden. Hij  is altijd met je bezig en zonder Hem zou je niet op deze aarde 

kunnen zijn. Het is zo dat je in Zijn handen bent en dat alles mogelijk is.  

Wat er ook gebeurt, denk aan het Goddelijke, aan het licht en stel vooral 

je hart open voor dit licht.” 

 

Meester Morya 

 

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Bezinning 1: De Aarde als Wezen” 

(uit hoofdstuk 3: ‘Het Lijden van God’) © Mayil.com 
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